
Moge mijn stem weerklinken in het Noorden, het Zuiden, 
het Oosten en het Westen, het volk der Kelten roept u met luide stem: 

“Kom binnen”!



De Legende van de Lente 

Eens per jaar op ’t einde van de koude wintertijd

Komen alle krachten samen voor de grote strijd
Inzet is de toekomst van elk leven hier op aard’
Niks of niemand wordt vannacht gespaard

Aarde, vuur en lucht en water komen hier bijeen

In de tempel van de Lente dit paleis van steen
Morgen wint de dag het op de uren van de nacht

Dit is waar het leven nu op wacht

Wie zal overwinnen, wordt het licht of duisternis
Zal de haan straks kraaien of loopt hij de ochtend mis
Blijft de winter eeuwig  en voor altijd onder ons
Heerst de heer van ’t duister 
Wordt de zon voorgoed gedoofd
Van zijn warme gloed beroofd

Zal dit land van melk en honing morgen nog bestaan
Of zal mens en plant en dier in duisternis vergaan
Aarde, vuur en lucht en water bundelen hun kracht
Dit is waar het leven nu op wacht

Aarde, vuur en lucht en water worden hier verwacht
In de tempel van de lente bund’len zij hun kracht
Deze nacht wordt heel bijzonder voor het Keltenland
Als de lente in ons hart ontbrandt. 

(tekst en muziek: Jan Van Assche)

Het Lentelied: ‘Alban Eiler’

De zon komt op en straalt over de aarde
Omarmt ons met haar warme gouden gloed

De winter, koud en zwart is nu verleden
Voel jij de zon, de lente is in ’t land.

Vergeet de pijn, ’t verdriet van korte dagen,
de lange nachten vol van eenzaamheid

komt weer de tijd van vriendschap en van liefde
de nieuwe lentezon dringt binnen in ons hart

Met verse kracht komt d’ aarde weer tot leven
in ‘t lentelicht ontkiemt moeder natuur

straks als de zon, hoog boven aan de hemel staat
rennen wij saam de vlinders achterna

Viert met ons mee, het wonder van de lentezon 
Alban Eiler, de winter is voorbij

Zie jij het licht dat schittert aan de horizon
Alban Eiler, de winter is nu echt voorbij.

Treedt binnen Lentezon, de winter is voorbij.`

(Ierse traditional ‘Danny Boy’, tekst Jan Van Assche)



Geluidsregie: Kamiel Van Assche

Lichtregie: Jonas Fransen

Assistentie achter de scène: Paula Muyldermans en 

Kim Vanderstraeten.

Concept en Regie: “De Legende van de Lente” is het resultaat 

van diverse workshop ‘script’ met de laatstejaars van de 

Vrije Basischool Sint-Clemens voor het lentefeest van 2006, o.l.v. 

Jan Van Assche, juf Elke en juf Marlies. Voor deze versie 2015 

tekent Jan voor de regie.

Script en dialoog: “De Legende van de Lente” kende zijn 

première op18 maart 2006 door de leerlingen van de Vrije 

Basisschool Sint-Clemens en werd in 2014, speciaal voor 

toneelgroep Reintje, kroop Jan Van Assche opnieuw in zijn pen. 

Nieuwe scènes werden toegevoegd en de hoofdpersonages wat 

meer uitgediept. 

Muzikale vormgeving en liedjes:
Th emamelodie: Jan Van Assche

Aarde, Lucht, Vuur en Water: Jan Van Assche (tekst & muziek)

Duizend Vlinders: Jan Van Assche (tekst en muziek)

Het Lentelied: Ierse traditional ‘Danny Boy’ (tekst Jan Van Assche)

Galahad Blues: Lukas Masschelein (tekst en muziek)

Schaduw van het Licht: Lukas Masschelein (tekst en muziek)

Kriebels in je buik: Koen Mertens (tekst en muziek)

Orkestband:
Keyboards: Jan Van Assche en Koen Mertens

Gitaren en tin whistle: Lukas Masschelein

Fagot en blokfl uit: Koen Mertens

Zangcoaching: 
Koen Mertens en Jan Van Assche

Productie:
Toneelgroep Reintje - Jongeren

Beste toneelliefhebber

Ik ben bijzonder trots u de nieuwste productie van onze 

jongerenafdeling te mogen voorstellen.  Voor en achter de 

schermen zetten zich dit weekend meer dan 90 medewerkers in 

om van deze toneelavond een onvergetelijk moment te maken.

Toneelgroep Reintje heeft de goede gewoonte  om telkens 

opnieuw een tandje bij te steken en grenzen te verleggen. De 

ploeg acteurs die u vanavond “ De Legende van de Lente” 

brengen, stralen van enthousiasme, motivatie en creativiteit. Het 

is een ongeloofl ijke bende en een voorrecht om met hen samen te 

werken. 

Ook wil ik graag een woordje van dank richten aan Jan, die in 

ons meegevoerd heeft in een avontuur dat we voor altijd zullen 

koesteren.

En wij zijn ook bijzonder blij dat u, ons publiek, trouw op de 

afspraak bent, want wat zouden wij zonder u zijn?

Kim Vanderstraeten

Voorzitster



Rolverdeling:

De Tijdsreizigers
Sara: Maut Schoofs

Wouter: Tuur Schoofs

Tuur: Jari Nevens

De Kelten
Koningin Bodhrana: Lena Kegels

Prinses Gwendoline: Laura Kunnen

Hoogpriesteres Zelda: Zelda Stevens

Galahad: Mats Van der Elst

De Elf: Fien Guns

Roepdruïde 1: Th eo Wery

Roepdruïde 2: Laurane Olieslaeger

De Nar: Bram Verhaeghe

De boodschapster: Martha Sterckx

De Natuurkrachten
Vrouwe Aarde: Jolien Salberter

Heer Lucht: Wies Joly

Vrouwe Water: Nora Van der Elst

Vrouwe Vuur: Sophie Dragon

De Zon: Marieke Van Assche

De Druïden: Birte Vandervoort, Noeline Valentine, 

Ben Blondeel en Kato Guns

De Wachters: Kobe Charlier en Arne Nevens

De fi guranten bij de natuurkrachten: Freya Vanderoy, 

Ana-Louise Kunnen, Luna Parquin en Emma Roussev, 

Kobe Vandervelde, Witse Laureys, Guus Joly, Dylan Vanloon, 

Elise Van Der Auwera, Satine De Sterck, Cate Battheu, Silke 

De Decker, Ellen Struelens, Zoë Pintelon, Rebecca Matond en 

Allesandra Favero

Choreografi e Aarde, Lucht, Drinkwalsje, Water,  
Vuur en Kriebels: Ilse Willebrords

X-Plosion Dance: Lisa Swillens, Tessa Wensch, Rani T’ Sjoen, 

Margot Vandevelde, Melissa Meire, Geraldine Colet, Sarah Ar-

naert, Ellen De Broyer, Xana Kestens, Marine Weber, Florence 

Weber, Morgane Parmentier, Astrid Delsaert, Kim Wittebols,  

Margot de Boer Lisa Verbruggen, Vera Van der Gracht, Willemijn 

Hart, Kelly Deraymaeker, Léa Matsangos, Anaïs Matsangos, Sarah 

Broekhuizen en Elisabeth Guns

Ninja’s (Schaduw van het Licht): Kaat Verhaeghe, 

Rani van Brabant, Esther Deryckere en Laura Stordeur

Decorploeg: Vic Claes, Richard Deneijs, Maurice Vanderlinden 

en Ludgard Callens

Kledij: Agnes Vandendriessche, Edith Catry, 

Pascale Van den Broeck, Vera Verstappen, Katelijn Kerckhoven, 

Monique Versmessen, Paula Muyldermans, Kim Vanderstraeten, 

Nicole Kerckhoven, Marie-Jeanne Buyle.

Schmink en haar: Pascale Van den Broeck, Vera Verstappen, 

Monique Versmessen, Paula Muyldermans, 

Carine Van den Broeck, Hilde Delplancke, Nicole Kerckhoven 

en Nadia Velle

Catering, toog en kassa: Leen De Rudder, Sara Glorieux, Naiké 

Huygelen, Liesbeth Vanderlinden, Natacha Pierlé, Bram Coppens

Elke Bockstal, Arne Verhaeghe, Peter Decoodt en Wim Nevens

Met dank aan: Christine Van Loon, E.H. Roger Nuyts, 

Mimi’s Optiek, Vrije Basisschool Sint-Clemens, 

Vrije Basisschool Het Groene Dal, cultuurdienst GC Felix Sohie, 

Jan Vanderstraeten, Bloemen Morrighan, Hoeilander.be, het 

weekblad “De Serrist”, en al wie we vergeten zijn (met onze 

excuses).


