
De Kapellekensbaan is een roman uit 1953 van de Vlaamse schrijver 
Louis Paul Boon. Dit boek wordt algemeen erkend als zijn meesterwerk. 

April…in tijden van Corona, tijd om de kapellekens van Hoeilaart eens te 
bestuderen..en interessante informatie te weten te komen over de historiek 
van sommige van deze kapellen! 

Mijn vader Alfons Van Orshoven ( wordt 98 op 16 april) en ik hebben een 
zoektocht langsheen de kapellekens van Hoeilaart opgesteld. (vorige zomer 
met hem rondgereden…) 

Geniet van een mooie wandeling doorheen Hoeilaart, en situeer de volgende 
Kapellen. Noteer de straat (of plaats) waarin je ze tegenkwam. 

Oplossing met historiek wordt je nadien bezorgd! 
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